
Zondag 8-6-2011 

De volgende dag rustig bijkomen met koffie en een ontbijtje, samen met een 

Nederlands stel van de vorige avond. Ze zaten vol verbazing naar mijn ontbijt te 

kijken aangezien dat wat ik had niet op de kaart stond, ik zei gewoon bestellen wat 

je hebben wilt of het nu op de kaart staat of niet. Als het echt niet kan dan 

vertellen ze je dat wel. Toen de ober er aan kwam vertelde ze hem dat ze het zelfde 

wilde hebben als ik had, dit was geen probleem. Tijdens het ontbijt vroegen ze wat ik 

die dag ging doen aangezien ze zelf geen idee hadden om te gaan doen. Ik vertelde 

het een en ander over Vancouver en wat ik gedaan had en nog zou gaan doen. (Hoezo 

voorbereid op vakantie gaan) 

Rond een uur of tien zijn we richting de pond gelopen om te laten zien hoe je bij 

Granville Island kon komen, vervolgens ben ik doorgelopen naar Burrard Bridge Bar & 

Grill om wat te drinken en om weer een stuk zalm te gaan eten. Toen ik daar binnen 

kwam werd ik met open armen ontvangen en moest gelijk gaan zitten en vertellen 

wat ik de vorige dag gedaan had. Na het eten ben ik naar 

de Coal Harbour gegaan om een rondvaart door de haven van 

Vancouver te gaan maken. 

Daar aangekomen heb ik een kaartje gekocht en na ongeveer 

15 minuten konden we aan boord. Had ik dus weer perfect 

gepland en kon ik ook afstrepen. 

Op de boot was het wel frisjes maar in ieder geval was het droog met een waterig 

zonnetje die er af en toe doorheen kwam. Vancouver is van af het water wel mooi 

om te zien, vooral de skyline. 

Toen ik weer terug op de vaste wal was ben ik nog een 

beetje door Down-Town gelopen en ben rustig richting 

hotel gelopen. 

S ‘avonds weer in het hotel gegeten en gedronken met 

wat toeristen en redelijk bijtijds naar bed gegaan omdat 

ik de volgende dag vroeg opgehaald zou worden. Al met 

al vond ik Vancouver een beetje tegenvallen, misschien had dat ook wel te maken met 

het weer, wat niet echt geweldig was, en als je niet echt een wandelaar bent zoals ik 

is het ook wat minder aangezien de afstanden die je aflegt best wel groot zijn. (van 

de ene kant van Down Town naar de ander kant was ongeveer een uur lopen, en als 

je bv nog door Stanley Park wil dan ben je al moe voordat je het park in gaat) 

 


